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Plotten

Hoorbaar ademt het tuinafval
Ik wil geloven want dat geeft vorm
Onder aangeharkte bladeren slaapt

een wolf. Kan iemand me bijpraten
over de regels, vandaag nog?
Stel dat de werkelijkheid kebab is,

groeien aan een pin, schaven
Mijn telefoonachtergrond is een wildrooster
Ik blader door sluitertijd, uitwegen,

choreografie, tot het uitzicht
op klittenvacht. Er moet schaduw zijn
om in weg te glijden, een vergrendeling
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Montage

De menigte is een beeldenpark,
ogen, armen, barsten, graffiti

Laat me toch de dag uit en in
elkaar schroeven, zoals ik dat wil

Welke andere machine accepteert 
bij elkaar geraapte tandwielen?

De menigte wordt een statische vacht
Passeren knettert. Ik volg

opstijgende vonken. Bevries
Grove wolken laten hun voegen zien
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Beschikbaar

Afwezig loop je tussen camera’s
die nieuwe geheugens maken:
gezichtsloze Maria’s van hout,

koelkastmagneten met uitzicht
die net niet overtuigen 
Ze drijven voorbij, opgestapeld,

rechthoekige broekzakken op knappen
Door liftspiegels vergeet je dat de ruimte
begrensd is. Hoe weet je waar

je blijft als die begint te bewegen?
Lakse apparaten zeggen:
wij onthouden wel voor jou

Je kunt staan in het zwembad,
maar het plafond reflecteert
De hoogte wordt alleen verraden

door de naad over mijn gezicht
Fabrieksinstellingen
trekken de stop uit drie jaar foto’s

Hoe kan ik boos zijn op schermen
waarachter anderhalve levens
schuilen, hoogstens duizelig
 




