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Geen Icarus op de bladzijden, ertussen ook niet.
Hij zoekt onder de meubels, trekt de kasten open en gaat kijken op 

het toilet: geen spoor van Icarus.
Dus neemt hij zijn wandelstok en hoed, dan staat hij op straat en 

roept een huurrijtuig aan.
‘Koetsier, naar de Rue Bochart de Saron 47 en vlug wat!’
Het paard heeft een vliegende vaart en ze staan algauw voor num-

mer 47 in de Rue Bochart de Saron. De klant stapt uit, zegt ‘wacht 
hier’, stormt naar binnen, rent vier verdiepingen naar boven, belt 
aan, de deur gaat open.

s u r g e t   Beste vriend! Wat een aangename verrassing!

h u B e r t   Bespaar me die bekakte beleefdheden! Na wat je me 
nu hebt geflikt!

s u r g e t   Ik? Wat?

h u B e r t   Met jou heb ik nog een appeltje te schillen. Kom 
mee.

Hij duwt Surget naar zijn werkkamer, gaat achter zijn bureau zitten 
en begint te rommelen met de vellen papier die op tafel liggen.

s u r g e t   Hola! Gooi mijn volgende roman niet door elkaar.

h u B e r t   Kom op! Geef het maar toe! Geef toe dat hij hier is.
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s u r g e t   Wie bedoel je?

h u B e r t   (leest) Étienne was stiekem verliefd op Victorine... 
hmm... en zij, vlasblonde lokken... hmm, Georges, haar ver-
loofde, was afgestudeerd aan de Polytechnique... hmm…

s u r g e t   Je bent indiscreet.

h u B e r t   (bedachtzaam) Hij lijkt er niet tussen te zitten.

s u r g e t   Wie bedoel je?

h u B e r t   Weet je nog dat ik je laatst de eerste bladzijden van 
mijn nieuwe boek heb voorgelezen...

s u r g e t   Dat is toch geen reden om mijn boek helemaal door 
elkaar te komen gooien!

h u B e r t   Je sprak waarderend over mijn hoofdpersonage, 
ook al was hij amper uitgewerkt. Je gaf me zelfs compli-
menten.

s u r g e t   Dat zou kunnen.

h u B e r t   Hij heette Icarus.

s u r g e t   Dat weet ik nog.

h u B e r t   Nou, hij is verdwenen.

s u r g e t   Dat kan niet! Dat is hilarisch.

h u B e r t   Het is niet om te lachen. Als ik hem kwijt ben, is de 
ellende niet te overzien.
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s u r g e t   Maar je denkt toch niet dat...

h u B e r t   Het gaat er niet om wat ik denk, maar wat ik weet. 
Waar is hij?

s u r g e t   Ik heb geen idee.

h u B e r t   Zweer het!

s u r g e t   Je verdenkt mij er toch niet van dat ik hem van jou 
heb gestolen?

h u B e r t   Dat denk ik nu juist wel.

s u r g e t   Kom nou… Sakkernondeju! Dat is beledigend en 
kwetsend.

h u B e r t   Zweer het!

s u r g e t   Maar kijk dan zelf... Étienne... Victorine... Georges... 
ze hebben niets gemeen met jouw Icarus. Er zijn ook nog 
een Durand, een Duval, een Dupont... en een huisbewaar-
der die ik grappig genoeg, al zeg ik het zelf, Portier noem.

h u B e r t   Je kunt hem ook een pseudoniem geven.

s u r g e t   Daar heb ik een hekel aan. Ik ken alleen echte na-
men.

h u B e r t   En wat als hij er achter je rug om een kiest?

s u r g e t   Mijn personages hebben geen enkel geheim voor 
mij.
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h u B e r t   En in je appartement? Misschien verstopt hij zich. 
Ik ga eens kijken.

Hij loopt door het hele appartement, trekt de kasten open, zoekt  
onder de meubels, gaat op het toilet kijken.

h u B e r t   Jij zit er comfortabel bij, een heus Engels water- 
closet.

s u r g e t   Dankzij een kleine erfenis van mijn vrouw. Peper-
duur, maar zoals wel wordt gezegd, geld stinkt niet.

h u B e r t   En nog steeds geen Icarus.

s u r g e t   Ik zweer het je, wat Icarus betreft...

h u B e r t   Wat zweer je? En wat zijn jouw dure eden waard, 
schurk?

s u r g e t   Op mijn erewoord... Zoals wel wordt gezegd, zwij-
gen is zilver, maar een erewoord is goud.

h u B e r t   Je erewoord is niet genoeg.

s u r g e t   Misschien is hij bij een collega.

h u B e r t   Ik kan toch niet bij al onze collega’s langsgaan.

s u r g e t   Vooral ook omdat romanschrijvers de grootste leu-
genaars zijn.

h u B e r t   Dat is zo. Jij uitgezonderd, natuurlijk. Dus je zweert 
het?
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s u r g e t   Ik zweer op mijn eer dat Icarus hier niet is en ik 
voeg er nog aan toe dat ik niet weet waar hij wel is.

h u B e r t   Deze keer geloof ik je, maar daar kom ik niet veel 
verder mee. Wat moet ik doen? Wat moet ik nou toch 
doen?

s u r g e t   Als ik je een advies mag geven: ga naar een detec-
tive.

h u B e r t   Wat een belachelijk idee. Hij zal er niets van snap-
pen.

s u r g e t   Ken je Morcol niet, de specialist in subtiel observa-
tiewerk? De man die overspelige vrouwen schaduwt en ver-
loren schapen terugvindt. Hij komt in veel romans voor 
onder verschillende namen. Het is een tweede Vidocq. Een 
tweede Lecoq. Zoals wel wordt gezegd, geen erewoorden, 
maar daden. Hij zal je Icarus voor je terugvinden.

h u B e r t   Ik heb er niet zoveel vertrouwen in.

Hij gaat er toch heen.
Hij blijft voor de deur staan. Een emaillen bordje:  

MOrcOl, DIscretIe verZekerD, 2De verDIePIng .  
Een ongure, gifgore gang leidt naar een gelijkaardige trap.

Lubert trekt aan een koord. De bel gaat.

M O r c Ol   Zeg het eens, meneer.

h u B e r t   Ik kom naar aanleiding van een heel bijzondere 
zaak.




